
Algemene gegevens 
 
Naam: Ruthie Hitzhusen   
Leeftijd: 21  
Woonplaats: Amsterdam  
Opleiding: In september begin ik met Pedagogische Wetenschappen aan 
de UVA 
Werk: Jongerenwerker Netzer Nederland  
Welke LJG: LJG Amsterdam  
 
 

Israël 
Als je Israël zou moeten typeren in vijf steekwoorden aan iemand die nog 
nooit van het land heeft gehoord, welke zou je dan kiezen? 
Divers  
Ingewikkeld  
Joods  
Natuur 
Bijzonder  

 
Ben je ooit in Israël geweest? 
Ja, inmiddels al bijna tien keer.  
 

Heb je familie in Israël?  
Nee  

 
Waar ben je geweest? 
Ik ben op heel veel verschillende plekken geweest. Toen ik klein was ben ik met mijn familie 
op veel plekken geweest zoals Mitspe Ramon maar ik ben ook vaak in de grote steden 
geweest zoals Jerusalem, Tel Aviv en Eilat.  

 
Welke plek vind je echt een aanrader?  
Er is een soort tour die je in Beit Guvrin National Parc kan doen waar je ondergronds gaat 
klimmen en kruipen door soort van tunnels en daarna zelf op zoek gaat naar fossielen. Het 
heet dig-for-a-day en het is superleuk. Alleen niet aan te raden als je niet zo goed tegen 
kleine ruimtes kan.  
 

En wat is een echte afrader? 
In een taxi rijden in Israël. Ze rijden zonder na te denken 
over verkeersregels en toeteren veel. Niks voor mij! 
 

 
 
 

 



Beschouw je jezelf als zionist?  
Ik vind dit een hele moeilijke vraag. Aan de ene kant wel, want ik ben het eens met wat zionisme is: ik 
vind dat Israël er moet zijn. Aan de andere kant zou ik mij niet per se altijd identificeren als zionist, 
maar meer als Jood. Om het nog lastiger te maken ben ik jongerenwerker bij een zionistische 
jongerenvereniging dus ik ben veel bezig met het vormen van mijn eigen mening over het land maar 
ook proberen om zo neutraal mogelijk andere Joodse jongeren te helpen om zelf een mening te 
vormen over het land.  

 
Wat is je favoriete Joodse feestdag en waarom? 
Mijn favoriete joodse feestdag is chanoeka omdat het een 
van de langste feestdagen is waarbij ik ook nog lekker een 
week latkes en soefganiot mag eten en gezellig met familie 
en vrienden kaarsen aansteken elke avond. Voor mij is het 
een moment tijdens de winter dat het even niet voelt alsof 
het buiten super koud is omdat het binnen lekker gezellig 
en warm is.  
 

 
 
 

 
Heb je een favoriet Joods gerecht, zo ja welke?  
Misschien is dit meer een Israëlisch gerecht maar ik ben erg fan 
van sabich. Het is een broodje met aubergine, ei, salade, tahini 
en vaak ook wat andere lekkere dingen erin. Als sabich op een 
challe zou kunnen dan zou dat mijn ideaal joods gerecht zijn.  

 
Wat betekent Netzer voor jou? 
Ik ben al sinds mijn 11e actief bij Netzer omdat (vooral aan het begin) mijn ouders het 
belangrijk vonden dat ik andere Joodse jongeren leerde kennen en mijn Joodse identiteit 
uitbreidde. Later ben ik madricha geworden bij Netzer omdat ik het belangrijk vond dat ik 
dezelfde geweldige ervaring kon geven aan de chanichiem van nu. Netzer is voor mij een 
Joodse familie waar iedereen zichzelf kan zijn en zijn of haar Joodse identiteit kan 
ontwikkelen samen met anderen.  
 

Vind je het leuk om anderen te vertellen dat je Joods bent? Wat maakt je 
trots om Joods te zijn, of wat maakt dat je het er liever niet over hebt? 
Vaak komt het al snel ter woord dat ik Joods ben, omdat ik jongerenwerker ben bij een 
Joodse jongerenvereniging. Ik vind het meestal leuk om te vertellen en vooral dan ook om 
anderen te leren over hoe ik mijn Jodendom toepas in mijn leven. Het komt er vaak op neer 
dat ik niet heel religieus ben maar op heel veel verschillende manieren mijn Jodendom 
toepas, zoals bij Netzer.   
 
 
 
 



Zijn er situaties waarin je liever niet vertelt dat je Joods bent? 
Als ik mij onveilig voel bij iemand of bij meerdere mensen dat vertel ik niet dat ik Joods ben. 
Ik draag altijd mijn magen david dus iedereen zou het kunnen weten. Maar als mensen er 
niet specifiek naar vragen, dan noem ik het soms niet.  
 

Zelfde vraag over zionisme/relatie Israël: durf je altijd je mening over Israël te 
geven? Wanneer niet?  
Eigenlijk praat ik erg weinig met vrienden en anderen over zionisme en Israël. Vaak durf ik 
wel kritiek te geven over Israël maar vind ik het juist moeilijk om Israël te verdedigen als 
mensen over de politiek praten en dan het hele land de schuld gaan geven bijvoorbeeld. Met 
goede vriendinnen die bepaalde artikelen of stories gaan re-posten op sociale media die 
misschien anti-Israël zijn, vind ik het lastiger dan in het echt met iemand face to face praten.  

 


