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Gisteravond kwamen alle 38 deelnemers aan in hotel Metropolitan. Sommigen waren al 
eerder naar Israel gekomen anderen kwamen samen uit Nederland. Na samen te hebben 
gegeten zijn we naar het strand gewandeld om samen sjehechianoe te zeggen omdat uiting 
te geven aan ons teverden gevoel dat we samen in Israel waren aangekomen.Vandaag waren 
we op de west-bank. Eerst naar de universiteit van Ariel. Van de 1500o studenten zijn er 
1000 moslims en 400 ethiopische studenten die zonodig speciale ondersteuning krijgen. 
Met een gepantserde bus reden we verder naar Har Gerizin waar nog samaritanen wonen. 
Een broer van de hogepriester legde uit dat de samaritanen de Tora letterlijk volgen en de 
uitleg van de rabbijnen niet erkennen. Er zijn nog maar 700 samaritanen in leven en ze 
hebben het erg moeilijk. Iedereen vond zijn uiteenzetting zeer interessant. 
We lunchten in een kantine bij een grote legerbasis en keken uit over Sjchem ( Nablus) en 
Beth EL waarbij Yacov Nof onze gids de verschillende verhalen uit Tenach ter plekke 
vertelde. Een film over de draagbare mishkan ( de Tabernakel) die werd geprojecteerd in 
Shilo op de ple waar die gestaan heeft was een bizondere ervaring. 
's Avonds kwam een drie man sterke afvaardiging van de israelische reform beweging ons 
uit eerste hand vertellen hoe ze in Jeruzalem, Mevasseret en Rsh pina de reform gemeentes 
leiden en ieder jaar nieuwe kehillot steunen. 
een zeer vermoeiende en zeer geslaagde eerste dag. 
groeten uit Tel Aviv! 
 


